
 
 

LITURGIE  

 

voor de kerkdienst te Nieuw Vossemeer  op 

 

Eerste Paasdag, zondag 31 maart 2024,  om  10.00 uur 
 

 

 

 
Voorganger: Ds.     Hans de Bie 
Ouderling: Mw.    Gea Ros 
Diaken: Mw.    Lia Rozendaal 
Organist: Dhr.   Johan Heuseveldt 
Koster:  Dhr.    Arjan Wensink 
Power point: Dhr.    Marcel de Jong 

 

Bloemschikken 

Pasen 

Lezen Johannes 20:1-18 Vroeg op de eerst dag van de week,  

toen het donker was…. 

Een nieuw begin.   “In het begin was het Woord “ 

Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin.  

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. 

Het open graf is er de stille getuige van.  

Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. 

Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de 

opgestane 

Nieuw begin het leven gaat stromen.  



VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied  Lied  601:1 en 2   (staande)   
 

1  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2  Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

                   

Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 

allen   Ook met u zij de Heer 

voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 

allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

voorg           Die niet loslaat het werk van zijn handen 

allen            maar trouw is in eeuwigheid. Amen 

 

Drempelgebed 

                               (gemeente gaat zitten) 

 

Psalm van de zondag:  Psalm 98: 1 (Nieuwe Psalmberijming) 

 

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 

want Hij heeft wonderen verricht. 



Hij wist met kracht te triomferen; 

zijn recht kwam stralend aan het licht. 

Hij wilde zich in liefde buigen 

naar Israël, dat met Hem leeft. 

De hele wereld is getuige: 

Hij is het die verlossing geeft. 

 

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 

Speel op je harp, bazuin het uit. 

Laat je trompet Hem eer bewijzen. 

Zeeën en aarde, jubel luid! 

Laat alle bergen vrolijk zingen; 

rivieren, klap bij het refrein. 

De HEER komt ons met recht omringen. 

Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 

 

                                                                

Kyrië gebed met gezongen Kyrië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glorialied   624    (staande) 
 

1  Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

 

 

 

 

 



2  Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja! 

 

3  Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 

halleluja! 

 

 

RONDOM  HET  WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing:  Lucas 24: 1 - 12 (NBV21) 

 
 

1  Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het 

graf met de geurige olie die ze bereid hadden.  
2  Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was 

weggerold,  

3  en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.  
4  Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende 

gewaden bij hen.  
5  Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden 

tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?  
6  Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd 

heeft toen Hij nog in Galilea was:  
7  de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 

worden en op de derde dag opstaan.’  
8  Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 

9  De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle 

anderen vertellen wat er was gebeurd.  



10  Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, 

en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de 

apostelen wat er was gebeurd,  
11  maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.  
12  Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, 

maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol 

verwondering over wat er gebeurd was. 

 

 

Zingen: Lied  630 
 

1  Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

3  Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

 



Lezing:  Filippenzen 3: 7 – 12  ( NBV21) 

7  Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan 

beschouwen.  
8  Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door 

het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb 

prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen  
9  en één met Hem zijn – niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het 

naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in 

Christus en die God toekent op grond van geloof.  

  10  Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door 

te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood,  

11  in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. 

12  Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn 

uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen 

heeft.  

 

Lied: Gezang 219: 1, 3, 5 en 6  ( Liedboek voor de Kerken) melodie psalm 81 

1  Zingt ten hemel toe, 

juicht en jubelt Gode, 

want Hij wordt niet moe 

voor ons uit te gaan 

als een vuur vooraan 

levenden en doden! 

 

3  Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij 

uit het doodsgeding, 

uit de wisseling 

van de lotgevallen. 

 

5  Pasen is de dag, 

dat de dove lippen 

van het stomme graf 

Hem, het woord van God, 

uit de zwarte dood 

in het leven riepen. 

 

 



6  Daarom, zingt Hem toe! 

Hij is onze Heiland. 

Wordt zijn lof niet moe! 

God is opgestaan 

om de hand te slaan 

aan de oude vijand. 

 

Uitleg en verkondiging                          

 

Orgelspel 

 

Lied: 619 
 

1  Lof zij God in de hoogste troon, 

lof zij zijn eengeboren Zoon, 

die voor ons droeg der zonde loon. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

2  Des morgens op de derde dag, 

toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

3  De engel sprak: Houd moed, vreest niet, 

ik ken de bron van uw verdriet: 

gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

4  Hij is verrezen en Hij leeft. 

De dood heeft voor het eerst gebeefd. 

Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

5  Nu bidden wij U, Zoon van God, 

omdat Gij opstond uit de dood, 

geef ons nu uw genade groot, 

- halleluja, halleluja, halleluja! - 

 

6  opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

lof zingen in der eeuwigheid 

uw lieve naam gebenedijd. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

 

 



Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
 
Gebed met als acclamatie:   Keer U om……         tekst:  Huub Oosterhuis 

                                                                                               muz:   Antoine Oomen 

            

 

 

Inzameling gaven    (aan de uitgang) 

1e  Collecte    KIA Zending 

2e  Collecte    Plaatselijk jeugdwerk 

3e  Collecte    Onderhoud kerken 

 

 

ZENDING  EN  ZEGEN 

 

Slotlied:  634  (staande) 
 

 

1  U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zegen 

        

Orgelspel 



 
 
 

MEDEDELINGEN 
 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken 
en elkaar te ontmoeten. 
 

Kerkdiensten 
Zondag  7 april 2024 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst 
gaat Ds. Henk van het Maalpad voor. 
 
 

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.halsteren-
nieuwvossemeer.protestantsekerk.net 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
 
 

http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
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